
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                      



Accommodatie: Roompot Resort  “De Rijp”. 

Deelnemers: René, Margriet, Lidy, Peter, John, Michel en Ineke. 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiders: Monic en Tineke. 

 

 

 



 

Vrijdag 2 augustus. 

Met Margriet en Michel vertrekken we uit Arnhem. In Veenendaal staan John, Lidy, 

Peter en Ineke te wachten. We worden uitgezwaaid en gaan op weg naar Oost-

Graftdijk. Daar verblijven we een week in een mooi huis van Europarcs  “De Rijp”. 

René wordt door zijn ouders naar het park gebracht. Uiteindelijk kunnen we pas om 

4 uur ons huis in. De tussentijd brengen we in het restaurant door, waar we wat te 

drinken krijgen. De kamers worden verdeeld en we maken kennis met elkaar. Dan is 

het etenstijd: salades met stokbrood en kaasjes en nog een toetje. ’s Avonds is er 

een muziekprogramma op tv waar iedereen van geniet. Nog wat te drinken en dan 

naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 3 augustus. 

We slapen lekker uit. Na het ontbijt gaan Ineke en Tineke boodschappen doen in De 

Rijp en Monic maakt lunchpakketjes klaar. We gaan de Zaanse Schans bezoeken, een 

groot openluchtmuseum met huisjes, watertjes, bruggetjes en heel veel molens. 

Voordat we aan de wandeling beginnen, eten we eerst onze lunch op. Het is er erg 

druk. We lenen voor Ineke een rolstoel en gaan dan alles bekijken. En we maken 

veel foto’s. Michel doet dat met zijn tablet. Hij maakt ook filmpjes. We kopen wat 

souvenirs en ansichtkaarten en drinken wat op een terrasje.  

 

 

 

 

 



 

 

Als we weer terug zijn kookt Monic een heerlijke maaltijd met sperzieboontjes, 

krieltjes en een schnitzel. Een salade erbij en appelmoes en het is smullen! Voor 

iedereen een lekker toetje, sommigen met advocaat erover. s’ Avonds worden er 

kaarten geschreven en een paar potjes Mens-erger-je-niet gespeeld….Ineke is de 

grote winnaar! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 4 augustus. 

De dag begint met een luxe ontbijtje: bolletjes en eitjes. En natuurlijk koffie want dat 

wordt door deze groep heel veel gedronken. De rit gaat vandaag naar Tuitjenhorn. 

Daar ligt het Dierenpark “Van Blanckendaell Park”. Daar zijn dieren uit de hele wereld 

te zien: o.a. apen, giraffen, zebra’s, kamelen en heel veel vogels. In de lente zijn er 

veel jonge dieren geboren. 

   
   
   

   

 

  

 

Na onze wandelronde en een picknick komen we bij het terrasje aan, waar een 

optreden is van een man en een vrouw, die goed kunnen zingen en ook 

verzoeknummers laten horen. Ze heten “Soul and Sence”. We zingen en dansen 



enthousiast mee op de dansvloer en er worden door Michel veel opnames gemaakt 

met zijn tablet. 

Dan mogen we ook nog in het minitreintje mee voor een gratis ritje door het park. 

De bestuurder geeft uitleg over alle dieren, waar we langs rijden. Als de drankjes op 

zijn lopen we weer terug naar de bus. 

 

 

We hebben een tafel gereserveerd bij pizzeria “Da Nicola” in Egmond aan de Hoef. 

Via een omweggetje over de boulevard van Egmond aan Zee rijden we er heen. 

Iedereen smult van de grote pizza’s. Bijna iedereen neemt een lekker ijsje toe, vooral 

de chocolade ijsjes zijn heerlijk! Om 20.30 uur zijn we weer terug. Alweer aan de 

koffie en we genieten nog eens na van de muziek van vanmiddag via de tablet van 

Michel. 

 

 

 

 

 



Maandag 5 augustus. 

We slapen lekker uit na de inspannende dag van gisteren. Margriet heeft hoofdpijn 

en blijft tot half 3 slapen. Ondertussen gaat Monic zwemmen met John, René en 

Peter. Dan gaat Tineke met Michel, Lidy en Ineke op zoek naar een rolstoel-

verhuurder, die ze tenslotte in Alkmaar vinden. Bij de Plusmarkt worden nog wat 

boodschappen gehaald en er worden door Monic en Michel pannenkoeken gebakken 

voor de lunch.  

 

Tegen vieren gaan we toch nog even een bezoekje brengen aan Volendam. We 

kuieren over de boulevard, bekijken de souvenirwinkels en de grappige huizen. Als 

we tegen zessen bij een van de viskraampjes een lekker visje willen gaan eten, 

blijken die allemaal al gesloten te zijn. Dat is pech! We rijden terug naar ons huis en 

Monic maakt een heerlijke dikke soep klaar van pompoen, linzen en tomaat. 

Stokbroodje erbij en nog een toetje na. De avond wordt doorgebracht met Skip Bo, 

Ganzenbord en tv kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 6 augustus. 

Na het ontbijt maken we lunchpakketjes klaar en rijden via een mooie route langs 

het IJsselmeer naar Hoorn. We gaan de kaasmarkt bezoeken. Vanaf de parkeerplaats 

rijden we met een shuttletreintje naar de Roode Steen, waar de markt is. We zien 

mooie oude gebouwen onderweg. De aardige mevrouw, die de chauffeur is, zet ons 

vlak bij het plein af. We vinden een goed plekje vooraan en kunnen alles goed zien.  

 

 

 
   

   
 

Er wordt gedanst op leuke muziek door mannen en vrouwen in mooie kostuums, we 

zien de paard en wagens met de kazen binnen komen en uitgeladen worden. 

Kinderen mogen een rondje mee op de karren. Er wordt met kaas gesjouwd en er is 

een demonstratie hoe de kaas wordt verhandeld. We kunnen kaas proeven en Ineke 

en Lidy kopen kaasjes voor thuis.  



 

 

 

 

Nog even een drankje op een terrasje en we lopen terug richting de parkeerplaats. 

Tineke haalt de bus op, dan hoeven we niet zo ver te lopen. Dan gaat het terug naar 

De Rijp. Voor het avondeten maakt Monic heerlijke nasi klaar met kroepoek, 

pindasaus en kip. 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 7 augustus. 

Vandaag bezoeken we Enkhuizen: Sprookjeswonderland. Een heel groot park, waar 

veel te zien en te horen is en alles draait om sprookjes. We rijden in autootjes, 

maken een rondje met een trein en wandelen langs allerlei verschillende sprookjes. 

We zien een apenorkest en oude mannen die een liedje zingen, als je op een steen 

ervoor stapt. 

   
   
   
Klein Duimpje en de Reus zijn er en de Wolf en de 7 geitjes en nog veel meer. 

Margriet trakteert op aardbeien met slagroom en we maken weer veel foto’s, (vooral 

John) en filmpjes (Michel met zijn tablet).  

 

   
   

   
 

 



 
 

Als we moe en uitgekeken zijn rijden we Enkhuizen in om daar bij eetcafé  “Dikke 

Mik” te gaan eten. Er worden wel eerst wat rondjes door de smalle straatjes gereden 

om een parkeerplaats te vinden. Bij de haven vinden we die. Iedereen bestelt wat hij 

lekker vindt; het is een gezellig restaurant. Ook het toetje was heerlijk: chocolade-ijs 

met slagroom en kletskoppen. Thuis natuurlijk weer aan de koffie… We genieten nog 

een keer van de opnames uit het park van Michel en spelen een paar potjes 

Triominos. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 8 augustus. 

Vandaag is het alweer de laatste dag. Eerst gaan we naar Katwoude, naar de Simone 

Hoeve. Daar wordt uitgelegd hoe kaas wordt gemaakt en we krijgen een 

demonstratie van klompen maken. De machines maken wel heel veel lawaai. In de 

winkel is van alles te zien en te koop. Het is moeilijk een keuze te maken. We mogen 

verschillende kaassoorten proeven. Lidy koopt een sneeuwbol van Volendam en 

Michel een paar echte klompen.  

    
    

    
 

We rijden vervolgens naar Purmerend, waar we gaan winkelen. Er is een mooi 

centrum met veel winkeltjes. Tineke koopt er een paar schoenen en ook Ineke vindt 

er wat. Nu heeft iedereen wel wat souvenirs. Op het terras van Multi-vlaai genieten 

we van een kop koffie en een flink stuk zelf uitgekozen vlaai. Dat was voor 

sommigen moeilijk kiezen; het zag er allemaal zo lekker uit.  

  
 

Dan is het tijd om de rolstoel weer in te leveren; dat kan ook in Purmerend. Weer 

terug op het park maakt Tineke een witlofsalade, warmen we een restje nasi op en 

worden er snacks gehaald bij de frituur. Alle restjes van toetjes maken we op. De 

koelkast moet morgen leeg! Na het eten natuurlijk eerst koffie en dan worden de 



vakantieherinneringen aan iedereen uitgedeeld. We schrijven er gezellige dingen 

over elkaar op.  

 

    
    

    
 

Ondertussen zijn de koffers al bijna allemaal ingepakt. We luisteren nog wat naar 

muziek, Peter showt zijn prachtig mooie zelfgemaakte kostuum en we gaan bijtijds 

op een oor. Morgen moeten we om 10.00 uur ons huisje uit. René wordt in het park 

door zijn ouders opgehaald. Ineke, Peter, Lidy en John stappen in Veenendaal uit en 

Margriet en Michel gaan mee terug naar Arnhem. Allemaal bedankt voor een heel 

fijne vakantie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


